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Knecht van God zijn
door Arie van der Stoep

Soms valt je plotseling iets op! Je hebt het talloze malen gelezen, je leest het opnieuw en pats! -
je ziet het! Daar staat het!

David is koning, een succesrijke koning, die al zijn vijanden verslaat en veel macht verwerft. Dat weet je.
Dan lees je een psalm van hem. En ineens staat het daar, bovenaan, als ‘ondertekening’: Van David, de
knecht van de Heer. (1)

Saul, zijn voorganger, was eveneens succesrijk. Alleen, van hem lees je nooit dat hij zichzelf ‘de knecht
van de Heer' noemt. David wel! En dat was nu juist het grote verschil tussen die twee. David zag zichzelf
als niets meer dan een knecht, een knecht van God. Van die plaats was hij zich zijn leven lang bewust.
En zo gedroeg hij zich ook!

Plaats van vertrouwen

Want weliswaar was hij de door God uitverkorene, om koning over Gods volk, Israél, te zijn. Maar dat
maakte hem niet hoogmoedig of arrogant. Integendeel, hij was zich bewust van zijn afhankelijkheid
van God. (2) Hij wist dat hij zich nergens op kon laten voorstaan. Dat het alleen Gods genade was, dat
hij die plaats temidden van zijn volk had gekregen. Niet hij, maar God was de heer, en hij was Gods
knecht. Knecht, om namens Hem Gods volk te leiden. Dat was zijn plaats tegenover God. Maar wel een
plaats van vertrouwen. Hij wist: God moet op mij kunnen rekenen. (3)

Daarin was David een beeld van Jezus. In Jesaja wordt Hij eveneens op meerdere plaatsen de 'knecht
van de Heer' genoemd. (4) Hij was volkomen overgegeven aan de wil van zijn Vader. (5) De nederigheid
van David was een beeld van de houding van Jezus. (6) En als zelfs Jezus zo was, zal ik dan niet veel
meer zo zijn? Een knecht van God, die zich volkomen onderwerpt aan de wil van zijn Heer? (7)

Vooraan of achteraan

God is God. Hij is ons aller Heer. En wij mogen Hem dienen in zijn Koninkrijk als trouwe, toegewijde
dienaren. (8)

Vandaag wordt die term 'knecht van God' nogal eens gebruikt als een eretitel, waarmee mensen elkaar
omhoog steken. Maar dat is een vroom gevaar! Het kan ertoe leiden, dat de dienaar niet langer dient,
maar heerst. (9)

Zoals Jezus diende, zo zullen ook wij God en elkaar dienen. Dat is de wijze waarop wij in Gods

Koninkrijk met elkaar omgaan. Of we nu vooraan of achteraan in de gemeente zitten, we zullen elkaar
dienen in liefde! (10)

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 36:1.
Voor de koorleider. Van David, de knecht van de Heer.

2) Psalm 131:1.



... Heer, mijn hart is niet hovaardig (= hoogmoedig - AvdS), mijn ogen zijn niet trots; ik wandel niet in
grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn. Zie ook Ps. 123.

(3) Handelingen 13:22b.
Ik heb David, de zoon van Isai, gevonden, een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen.

4) Jesaja 42:1.
Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op
hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren.

(5) Johannes 4:34.
Jezus zei tot hen: Mijn spijze is de wil te doen van degene, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te
volbrengen.

(6) Matteiis 11:28-30.
... neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hatrt, ...

(7) Hebreeén 13:20-21.
De God nu van de vrede ... bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, ...

(8) 1 Korintiérs 4:1-2.
Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen van
God is toevertrouwd. Voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste: betrouwbaar te blijken.

(9) 2 Korintiérs 4:5.
... Wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw dienaren om Jezus’ wil.

(10) Galaten 5:13.
... dient elkander door de liefde.
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